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Lieve kinderen,
Een paar dagen geleden werd ik wakker en had ik opeens 
een ontzettend goed idee! Ik laat mijn museumpaleis 
omtoveren tot een écht feestpaleis. Ik heb al heel veel 
feestelijk keramiek verzameld. Verder wil ik lekker eten, 
prachtig gedekte tafels en natuurlijk veel muziek.  
En dansen niet te vergeten, dat wil ik ook.

Ik heb Lode Lakei gevraagd of hij mijn paleis wil 
veranderen in een waar feestpaleis. Lode Lakei had 
meteen wel allemaal lastige vragen zoals: ‘Hoe moet ik 
dit gaan regelen?’ en ‘Wat voor feest wilt u gaan vieren?’ 
Maar ik vind alle feesten leuk, dus ik zei: ‘Allemaal! Ik wil 
alle feesten vieren!’

Ik nodig jullie allemaal uit om in mijn museumpaleis 
feest te komen vieren. Je mag je meest feestelijke 
kleding aantrekken! Ik heb er zin in! Komen jullie ook?

Feestelijke groeten,
Prinses Marijke

Pssst!

Ik heb echt jullie hulp nodig! Prinses 
Marijke wil heel veel feesten vieren. 
Ze wil muziek, ze wil taart, ze wil mooi 
gedekte tafels én ze wil het allemaal 
zo snel mogelijk! Waar moet ik 
beginnen? Willen jullie me helpen?

Prinses Marijke wil ook graag dat 
haar lievelingslied gedraaid wordt. 
Het is een echt feestnummer waarop 
gedanst mag worden. Dansen jullie 
mee? En willen jullie misschien een 
feestelijk gebakje meenemen? Prinses 
Marijke noemt dat een petitfour, heel 
chique.

Tot snel!
Lode Lakei
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